
De poëzie van Herman De Coninck is erg toegankelijk. Het lijkt dat je het weet en je weet het ook, maar
evenzeer weet je het niet.
Godfried Kippers is in de ban van het woord. Hedwig Lenaerts, Rik Vandeberg en Luk Indesteege strijken
en tokkelen dat het een lieve lust is. Luc Gijbels duwt en trekt, en zucht en blaast.

En Herman De Coninck? O, die weet het niet ...

v.u. Luk Indesteege +32 477 438 661 of luk.indesteege@telenet.be

Poëzie van en rond Herman De Coninck

geserveerd met een vleugje muziek.

Of andersom.O, ik weet het niet
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